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Laat uw vriendelijkheid
alle mensen bekend zijn!
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Bij de zonda Agenda
J 8 Vrijdag 15 november - 20.00 uur -
We naderen het einde van het kerkelijke jaar en dat betekent Samen naar het theater

dat we de balans opmaken. Wat doet er toe, wat niet? Waar
draait het om? In dit soort vragen klinkt urgentie door, alles
wat ruis is, valt weg. Dezelfde urgentie klinkt door in wat we
lezen aanstaande zondag. In de evangelielezing treffen we
Jezus midden in de tempel, waar hij geen blad voor de mond
neemt. Het is vlak voor zijn afscheid. Jezus geeft zijn leerlingen
- en daarmee ons - drie korte lessen in ‘kijken’, wat is écht en
wat is schijn? Hoe helpen deze lessen ons vandaag de dag?

Vrijdag 15 november - 19.00 uur -
Weeksluiting Tonckenhuys
Zaterdag 16 november - 14.00 uur-
Minisymposium filosofie

Zondag 17 november - 19.30 uur -
lonaviering

Donderdag 21 november- 20.00 uur -
Vervolg boek Jonathan Sachs
Vrijdag 22 november - Walking
Dinner

Vrijdag 22 november - 19.00 uur -
Weeksluiting Zantingehof

Muzikaal intermezzo
Tijdens deze viering speelt onze organist Harry Bosma o.a. het
lied ‘The prayer’ van Andrea Bocelli en Celine Dion.

Alvast te beluisteren via deze link: Collecte
1¢ collecte Eigen Diaconie
| pray You'll be our eyes, and watch us where we go, 2¢ collecte Kerk
And help us to be wise, in times when we don't know 3¢ collecte Beheer Kerkelijke gebouwen
Let this be our prayer, as we go our way
Lead us to a place, guide us with Your grace QR-codes collecten
To a place where we'll be safe. R ok

Ik bid dat jij onze ogen zult zijn,
en zal zien waar we gaan

en ons zal helpen wijs te zijn
wanneer we het niet weten

1e collecte 2e collecte 3e collecte

Laat dit ons gebed zijn,

als we onze weg gaan: Liturgie

leid ons naar een plek, 17 november 2024 - Ds. Betty Gras
gids ons met jouw genade Organist: Harry Bosma

naar een plek waar we veilig zijn.
Liederen en Schriftlezing:
Aanvangslied: Dit huis, een herberg
onderweg

lona-viering: "Wat jou toe-valt” Gebed

Moment met jong en oud

Gebed + Zingen NLB 833 - 3x

Schriftlezing: Marcus 12: 38 - 13: 2

Zingen: NLB 1001: 1, 3

Overdenking

Gedachtenis

Zingen NLB 218: 1, 2

Voorbeden

Rondom de Tafel

Zingen: De kracht van uw liefde

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied NLB 422: 1, 2, 3

Zegen

Zondagavond 17 november,
19.30 uur

Welkom bij de lonaviering,
waarin we liederen zingen en
teksten gebruiken van de
oecumenische
geloofsgemeenschap van het
Schotse eilandje lona. Hendrik
Snel en Janolda Hogendorf
begeleiden muzikaal, ds. Betty
Gras leidt de viering.



https://www.youtube.com/watch?v=W8DGuvab_Lc
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/183cf23e-1f50-4816-8284-b8f26b2eaf57
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/a62e7121-b906-4dcf-a821-5c2221f177d5
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/5a57856e-a0ea-42d8-b45d-80f061793938

Tonckenshuys

Vrijdag 15 nov. 19.00. Weeksluiting met viering Heilig
Avondmaal in het Tonckenshuys. olv Roelie Stevens.

Vrijdag 22 november 19.00: weeksluiting Zantingehof. olv: Jan
Schaeffer.

B&O

Morgenmiddag 16 november om 14.00 uur is er een
minisymposium filosofie.

Wat maakt de mens? Onze lichamelijkheid in relatie tot
techniek en wetenschap.

Van harte welkom op deze interessante middag.

Aan het woord is Filosoof prof. Dr. Peter Paul van Beek.
Kosten € 8.00

Zondag 17 november om 19.30 uur is er een lonaviering.
Voorganger ds. Betty Gras

Herinnering!

Hebt u uw mobiele nummers en eventuele wijzigingen al
doorgegeven voor het nieuwe infoboekje? Graag doorgeven
aan Arie de lange.

Dit kan via de mail,
11830245 of via WhatsApp.

, per telefoon 06-

Vrijwilligerswerk gezocht!!

Sommige mensen vervelen zich nooit, maar als je uit een
ander land hier naar toe komt en met heel veel mensen in een
huis leeft en je nog niet mag werken, dan komen de muren wel
eens op je af.

Hieronder een oproep van dorpelingen die hier al een tijd(je)
wonen en heel graag iets willen doen.

Zij hopen dat zij wat voor ons/u kunnen doen en zo ook nog
beter de Nederlandse taal kunnen leren.

Kosters:

In de week van 18 - 24 nov. a.s. (week
47) zijn Teunie en Herman Helsloot de
dienstdoende kosters.
telefoonnummer: 0528-373446.
Teunie nr: 06 103 725 84

Herman nr:06 120 44 364

Uiteraard kunt u ook bij vragen,
problemen of reserveringen de
kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44.

Telefoonnummers:

Predikant - ds. Betty Gras: 06
21916710

Kerkelijk werker - Roelie Stevens: 06
45741799

Scriba - Martha vd Zwaag: 06
34825931

Kopij nieuwsbrief
U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur
sturen naar:

Nieuwsbrief lezen
De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te
lezen op onze website

Voor meer informatie zie Website:
www.deontmoetingskerk.nl

Facebook


mailto:ariedelange54@gmail.com
about:blank
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief

Vrijwilligerswerk gezocht

In ons dorp woont een groep asielzoekers op 3
verschillende adressen aan de Hoofdstraat.

Een deel van deze mensen zou graag ergens
vrijwilligerswerk willen doen. De bedoeling is om
tijdens dat werk ook vooral met Nederlandse
mensen in gesprek te zijn om zo vaker de
Nederlandse taal te oefenen. De meesten
kunnen zich aardig tot goed verstaanbaar maken
in het Nederlands.

Zij willen zich graag nuttig maken en wat
omhanden hebben. Omdat ze nog geen status
hebben, kunnen ze niet zomaar betaald werk
gaan doen. - -

Wie kan vrijwilligers gebruiken of wie weet een plek waar vrijwilligers nodig zijn?
Hieronder schrijven zij kort wat over zichzelf en wat zij graag zouden willen doen:

Hallo ik ben Joman, ik kom uit Syrié en ik heb architectuur gestudeerd. Ik wil graag vrijwilligerswerk doen.

Ik kan dingen doen die verband houden met mijn studie als architect voor binnen of buiten. Ik kan helpen met
computerwerk. Ook zou ik graag dingen willen doen die verband houden met sportactiviteiten of
knutselactiviteiten Ik zou graag in dit werk meer met Nederlanders willen spreken en van hen meer van de taal
en cultuur willen leren.

Ik ben Ali en ik wil graag vrijwilligerswerk doen op donderdag, vrijdagavond en zondagmiddag en avond. Maakt
niet uit wat als ik ook maar kan praten zodat ik de taal nog beter kan leren.

Ik ben Anisa, ik heb gestudeerd voor civiel ingenieur en ik wil graag vrijwilligerswerk doen.
Ik wil graag veel Nederlands praten en tegelijkertijd iets doen.

Ik kan goed werken met de computer

Ik ben goed in organiseren en het regelen van dingen.

Ik ben Emine Ergin en ik ben biosysteem ingenieur maar ook it-er. Mijn man heet Ziilkif hij heeft
bedrijfskunde en it gestudeerd en is software test engineer.

Wij willen samen met Anisa, Joman, Ali en Sanaz wel één keer per week op donderdag een uur computerles
geven aan mensen die willen leren met de computer om te gaan.

Wij willen verder graag samen met Yusuf en Emine Tercan op een middag in de week samen met oude mensen
koffie/thee drinken met iets lekkers erbij aan de Hoofdstraat 143a en samen praten om beter Nederlands te
leren en iets te vertellen over onze cultuur.

Ik ben Yusuf Tercan ik wil graag donderdagochtend vrijwilligerswerk doen: Buiten in de tuin (bv snoeien) of
boodschappen doen voor iemand of andere karweitjes.

Ik ben Emine Tercan en ik wil graag op donderdagochtend iets doen voor oudere mensen. Ik wil graag helpen
met bv boodschappen doen en dingen in huis.

Wij, Emine Tercan en Emine Ergin willen wel een “etamine groep” maken met degenen die Etamine willen
leren en degenen die het als hobby willen doen. (Etamine is borduren op bepaalde stof bv een t-shirt, zakdoek,
tafelkleed. Vaak wordt er een borduurring bij gebruikt.)

Dus: Als u wat handiger wilt worden met de computer, wilt gaan borduren, een vrijwilliger kunt gebruiken om
samen te klussen, graag met iemand koffie drinkt, enz. neem dan contact op met Rian Renting (contactpersoon),
. Ook voor vragen kunt u naar dit adres mailen.


mailto:rianrenting@gmail.com

